
“De probleemstelling is dat voor het hebben van welzijn en gemoedsrust de vrouw niet op de 
voorgrond dient te treden in het publieke domein en zij daarom beter af is als huisvrouw, maar zij 
worstelt door deze vorm van pacificatie met assertiviteit in de buitenwereld en de media aandacht 
dat een kleine groep vrouwen heeft werkt in hun nadeel, daarom hebben zij niet veel vertrouwen op 
een goed huwelijk en willen zij liever geen huwelijk in plaats van mannelijkheid te moeten 
imiteren.”

Allah swt Zegt:

ينَ            رِ بِ ا صَّ ل ا رِ بَشِّ وَ  ۗ  اتِ رَ ثَّمَ ل ا وَ سِ نفُ
أَ لْ ا وَ لِ ا وَ مْ

أَ لْ ا نَ مِّ صٍ نَقْ وَ وعِ
جُ لْ ا وَ وْفِ خَ لْ ا نَ مِّ ءٍ يْ بِشَ م

نَّكُ وَ نَبْلُ لَ وَ
En waarlijk, Wij zullen jullie beproeven met iets van angst en honger en verlies van rijkdommen, en 
levens (tijdens veldslagen, de dood en ziektes) en vruchten (die voortvloeien uit jullie arbeid). Maar 
verkondig blijde tijdingen (van het Paradijs) aan de geduldigen. [2:155]

Allah swt Zegt:

لُونَ    مَ تَعْ ا مَ وَ كُمْ قَ لَ خَ هُ لَّ ل ا وَ  

En Allah heeft jullie geschapen en hetgeen jullie doen. [37:96]

Angst is een emotie dat bij het leven hoort en ook helend kan zijn indien het niet tot shirk leidt. 
Angst is een mechanisme dat veel op vrees voor Allah swt lijkt, behalve dat een natuurlijke angst 
voor iets in het wereldse een juist realiteitsbesef inhoud. Dit maakt de mens oplossingsgericht en 
behulpzaam.

Uit de Koran is op te maken dat een wederhelft huwen altijd een match is.

Allah swt Zegt:

نِينَ                  مِ ؤْ مُ لْ ا لَى عَ كَ لِ ذَٰ مَ رِّ حُ وَ  ۚ  كٌ رِ شْ مُ وْ
أَ  نٍ ا زَ ا

لَّ إِ ا هَ يَنكِحُ ا لَ يَةُ نِ ا زَّ ل ا وَ كَةً رِ شْ مُ وْ
أَ  يَةً نِ ا زَ ا لَّ إِ يَنكِحُ ا لَ نِي ا زَّ ل ا

De overspelige man trouwt niet anders dan de overspelige vrouw of een afgodenaanbidster. En geen 
overspelige vrouw huwt behalve met een overspelige man of een afgodenaanbidder. En dat is 
verboden voor de gelovigen. [24:3]

Wat hierin ook mee telt is niet alleen onrechtmatig niet geregisteerd seksueel gemeenschap, maar 
ook hoe men voor de dag komt, dit wil zeggen; hoe iemand zich qua kleding bedekt en de nodige 
schaamtevolle zaken weet te camoufleren.

Allah swt Zegt:

                ۚ  هُ ولَ سُ رَ وَ هَ لَّ ل ا نَ عْ أَطِ  وَ ةَ كَا زَّ ل ا آتِينَ  وَ اةَ لَ صَّ ل ا نَ مْ أَقِ  وَ  ۖ  ىٰ أُولَ لْ ا يَّةِ لِ هِ ا جَ لْ ا جَ نَتَبَرُّ جْ تَبَرَّ ا لَ وَ يُوتِكُنَّ بُ ي فِ نَ رْ قَ وَ
ا          يرً هِ
تَطْ كُمْ رَ هِّ

يُطَ وَ بَيْتِ لْ ا لَ أَهْ  سَ جْ رِّ ل ا مُ
نكُ عَ بَ يُذْهِ لِ هُ لَّ ل ا يدُ يُرِ ا نَّمَ إِ

En blijf in jullie huizen. En stel jullie schoonheid niet tentoon zoals in de tijd van onwetendheid 
werd gedaan (voor de islam). En onderhoudt de gebeden en geef Zakat en gehoorzaam Allah en 
Zijn Boodschapper. Allah wenst slechts de onreinheid van jullie weg te nemen dat uit de andere 
huizen komt, en jullie schoon en zuiver te maken. [33:33]



نِ                    بْ ةَ يعَ بِ رَ نْ عَ ، يسَ رِ دْ إِ بْنُ هِ
لَّ ل ا بْدُ عَ دَّثَنَا حَ لاَ ا قَ ، يُّ سِ فِ نَا طَّ ل ا دٍ مَّ حَ مُ بْنُ يُّ لِ عَ وَ ، يْبَةَ شَ بِي

أَ  بْنُ رِ
بَكْ أَبُو  ا دَّثَنَ حَ

الله                    صلى ـ هِ لَّ ل ا ولُ سُ رَ لَ ا قَ لَ ا قَ ، ةَ يْرَ رَ هُ بِي
أَ  نْ عَ جِ، رَ

لأَعْ ا نِ عَ ، نَ بَّا حَ بْنِ يَى يَحْ بْنِ دِ مَّ حَ مُ نْ عَ ، نَ ا ثْمَ عُ
ا   "                 مَ لَى عَ صْ رِ حْ ا يْرٌ خَ لٍّ

كُ ي فِ وَ يفِ عِ ضَّ ل ا نِ مِ ؤْ مُ
لْ ا نَ مِ هِ لَّ ل ا ى لَ إِ أَحَبُّ  وَ يْرٌ خَ يُّ وِ قَ لْ ا نُ مِ ؤْ مُ لْ ا ـ لم وس ليه ع

هُ               .      لَّ ل ا دَّرَ قَ لْ قُ كِنْ لَ وَ كَذَا وَ كَذَا لْتُ عَ فَ أَنِّي  وْ لَ لْ تَقُ لاَ فَ ءٌ ىْ شَ بَكَ ا أَصَ  نْ إِ فَ زْ جِ تَعْ
لاَ وَ هِ لَّ ل ا بِ نْ تَعِ سْ ا وَ كَ عُ يَنْفَ

نِ    "  "    "  ا
يْطَ شَّ ل ا لَ مَ عَ تَحُ تَفْ وْ لَ نَّ إِ فَ لَ عَ فَ ءَ ا شَ ا مَ .وَ

Het is ons verhaald van abu Bakr bin abi Shayba, en van ‘Ali bin Muhamad al-Tanaafisi, hij zei, het 
is ons verhaald van ‘Abdullah bin Idris, op gezag van Rabi’a bin ‘Uthmaan, op gezag van Muhamad 
bin Yahya bin 7abbaan, op gezag van al-A’radj, op gezag van abi Hurayrah, hij zei dat de 
Boodschapper van Allah salAllahu ‘alayhi wa salam zei:

De sterke gelovige is beter en geliefder bij Allah dan de zwakke gelovige, en in allen bevind 
zich goedheid. Streef naar datgene wat u van voordeel is, zoek de hulp van Allah, en wees niet 
wanhopig. Wanneer u iets treft, zeg dan niet: “als ik dit of dat maar had gedaan” maar zeg 
liever: “Qaddara Allahu wa maa shaa-e fa’al (Allah heeft het voorbeschikt en doet wat Hij 
Wil). Want ‘als’ is een opening voor de daden van de satan.

(Sunan Ibn Majah 79, Sahih)


